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Het Griekse woord apostello (Hebr. shah-lagh) betekent het machtigen of afvaardigen van 
een boodschapper of vertegenwoordiger met een boodschap, net zoals apostolos een 
apostel is met zo´n volmacht. We kennen de handelingen en boodschappen van de twaalf 
apostelen die uitgingen met hun volmachten van de Heer Jezus Christus. Maar we weten 
ook dat er van Christus gezegd werd: ´richt uw oog op de apostel en hogepriester onzer 
belijdenis, Jezus´ (Hebr. 3:1). Hij werd afgevaardigd of gemachtigd door de Vader. Er is een 
aantal interessante passages die dit feit bevestigen.  

´Wie één van zodanige kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt Mij. En wie Mij 
ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem, die Mij gezonden (apostello) heeft´ (Marc.9:37 
& Luc.9:48). 

Christus werd met volledige volmacht van de Vader aangesteld. ´Wie zijn getuigenis 
aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden heeft, die 
spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate´ (Joh.3:33,34). Hij kreeg 
de volmacht om de woorden van God te spreken.  

´Maar Ik heb een getuigenis, gewichtiger dan dat van Johannes; want de werken, die Mij 
de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken, die Ik doe, getuigen van Mij, 
dat de Vader Mij gezonden (Gr. pempo, gezonden) heeft. En de Vader, die Mij gezonden 
heeft, die heeft van Mij getuigenis gegeven. Gij hebt nooit zijn stem gehoord of zijn 
gedaante gezien, en zijn woord hebt gij niet blijvend in u, want die Hij gezonden heeft, 
gelooft gij niet´ (Joh.5:36-38). Lees ook Joh.6:29,57; 7:29; 8:42; 11:42 en Joh. 



17:3,8,18,21,23; & 20:21. ´Gelijk de Vader Mij gezonden (apostello) heeft, zend (pempo) 
Ik ook u.´  

Christus had verschillende volmachten, elk ontworpen om een ander doel te bereiken. Hij 
werd gezonden om de Vader te openbaren en Zijn aanvaarding onder de mensen te 
verkondigen. Hij kwam om te getuigen van de waarheid. ´Hiertoe ben Ik geboren en 
hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen; een ieder, 
die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem´ (Joh.18:37). ´Want God heeft zijn Zoon niet 
in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door 
Hem behouden worde´ (Joh.3:17). Hij kwam om de woorden van God te spreken en de 
werken van God te doen: om zieken te genezen, melaatsen te reinigen, doden op te 
wekken en demonen uit te drijven. Enerzijds werd Hij nergens anders heengezonden dan 
´tot de verloren schapen van het huis Israël´ (Matteüs 15:24). En anderzijds kreeg Hij de 
opdracht om de Heiland van de wereld te zijn. ´En wij hebben aanschouwd en getuigen, 
dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld´ (I Joh. 4:14).   

Als men de waarheid van de bedelingen niet begrijpt, lijkt dit tegenstrijdig. Tijdens Zijn 
bediening op aarde werd Christus alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis 
Israël. Tijdens de Handelingenperiode was de boodschap nog steeds eerst aan de Jood 
(Handelingen 13:26) en daarna aan de volken, te beginnen bij Cornelius. In Handelingen 
28:28 werd de heilbrengende boodschap vrijelijk gevolmachtigd of geautoriseerd 
(apostello) aan de volken, inclusief Israël. Evenmin kon de belofte van het verbond van 
Abraham dat ´in u alle geslachten der aarde gezegend zullen worden´ vervuld worden als 
de volmachten van Christus beperkt waren gebleven tot de verloren schapen van het huis 
van Israël. Hij kreeg de opdracht om de wereld te redden.  

Een van de in het oog lopende opdrachten van Christus was die van de verkondiging van 
het koninkrijk van God. ´Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het 
Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden (apostello)´ (Luc.4:43). 
Johannes de Doper had Jezus geïdentificeerd met Zijn ambten als Profeet, Priester en 
Koning. Toen Jezus opstond in de synagoge in Nazareth en uit Jesaja las, maakte Hij 
duidelijk dat Jesaja over Zijn zalving had gesproken. ´De Geest des Heren is op Mij, 
daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft 
Mij gezonden (apostello) om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden 
het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het 
aangename jaar des Heren´ (Luc.4:18,19; vgl. Jes.61:1, 2).  

Hij ging zitten zonder wat volgde in Jesaja te lezen: ´en een dag der wrake van onze God´ 
(Jes. 61:2). Dit bepaalt de volgorde waarin deze grote opdrachten van Christus vervuld 
zouden worden. ´God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem 
tot u gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden´ 
(Hand.3:26). De dagen van wraak worden duidelijk uiteengezet in de profetieën van onze 
Heer die zijn opgetekend in Mattheüs 24, Marcus 13 en Lucas 21, waar ze als volgt worden 
beschreven: ´want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in 
vervulling gaat´ (Luc.21:22). Deze dagen volgen op de zegeningen.  



Daarom is het duidelijk dat een prachtige periode van zegen voor Israël en de hele 
mensheid moet plaatsvinden in wat in het Woord ´het gemanifesteerde koninkrijk van 
God´ wordt genoemd voordat de ´dag der wrake van onze God´ moet worden vervuld. Dit 
wordt duidelijk geopenbaard in Handelingen 2 en 3, waar we lezen: ́ De Here heeft gezegd 
tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een 
voetbank voor uw voeten´ (Hand.2:34,35). De antichrist is o.a. één van Zijn vijanden. 
´Komt dan tot berouw en bekering (verandert van gedachten), opdat uw zonden 
uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht 
des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende (apostello); 

Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, 
waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher´ 
(Hand.3:19-21). 

Vanaf het begin dat er profetieën waren, hebben al Gods heilige profeten de tijden 
voorspeld waarin Israël en de rest van de mensheid, zelfs de aarde zelf, zouden worden 
hersteld van een staat van ondergang naar een staat van grote zegen. ´En in uw nageslacht 
zullen alle stammen der aarde gezegend worden´ (Hand.3:25). Dit alles zal gebeuren in 
de laatste dagen, ´voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt´ (Hand.2:17-21). 
Dit is die grote dag van Christus´ komst om aanwezig te zijn op aarde, ´de dag der wrake 
van onze God´, die Hij ook moet verkondigen: ´het zal geschieden, dat alle ziel, die naar 
deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid´ (Hand.3:23). God zal de 
opstandelingen uit hun midden verdrijven en de ´zonen van het koninkrijk´ op aarde 
zaaien.  

De gelovige wordt opgeroepen om zich een beeld te vormen van de tijd in de toekomst, 
misschien niet al te ver daarna, wanneer God velen uit de doden zal opwekken, Israël, 
levenden en doden, in zijn eigen land zal herstellen, Zijn Geest zal uitstorten op alle vlees 
en Christus zal opdragen om alle geslachten der aarde te zegenen. De gelovige wordt 
gevraagd zich te realiseren dat er een lange periode zal volgen waarin er geen oorlogen, 
geruchten van oorlogen, hongersnoden, pestilenties en aardbevingen zullen zijn. 
Wanneer ´het huis des HEREN [zal] vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal 
verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen´. 

´En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen 
zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen 
volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer 
leren´ (Jes. 2:4). Dit zullen de omstandigheden gedurende een lange tijd zijn en voordat 
de tekenen van het einde er zullen zijn wanneer ´de gruwel der verwoesting´ op de heilige 
plaats staat. De grote verdrukking zal plaatsvinden vlak voor de komst van Christus om 
persoonlijk aanwezig te zijn.  

Stel je eens een dag voor, als je wilt, waarop Gods stok en staf de onderdanigen troosten, 
maar de goddelozen in bedwang houden met een ijzeren staf; wanneer hun tong hen over 
zichzelf doet struikelen; wanneer de goddelozen het niet verder zullen brengen; wanneer 
de verdorven kabinetten, rechtbanken en wetgevers van de wereld worden vernietigd; 
wanneer er een grote ommekeer zal plaatsvinden in hoe mensen leven, werken, slapen, 
eten, drinken, denken en spelen; wanneer God alle aanbidding, scholen, lezen, filosofie, 



plannen, ondernemingen, oordelen, bezigheden, literatuur, kunst, wetenschap en 
architectuur met een rechtvaardig bestuur zal beheersen. Dit alles en nog veel meer zal 
door de grote opstanding op aarde worden geïntroduceerd. Dit glorieuze vooruitzicht vult 
de pagina´s van Gods Woord en hierdoor zal de bewoonbaarheid van de aarde worden 
veranderd.  

´Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon 
gezonden (apostello) heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de 
liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon 
gezonden (apostello) heeft als een verzoening voor onze zonden´ (I Joh.4:9,10). 

Amen! 
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